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Overweging

Het kistje van onze ouders

Kort na de oorlog maakte een oom van mij op de
ambachtsschool een kistje. Keurig met
zwaluwstaartverbindingen. Toen het klaar was, gaf hij het
trots aan zijn zus voor haar verjaardag. Die zus werd later
mijn moeder. Mijn moeder heeft het kistje altijd bewaard
en uiteindelijk aan mij doorgegeven. Het is naast een
aantal foto’s een van de weinige stoffelijke herinneringen
die ik aan haar bewaar. Mijn moeder liet mij dus een kistje
van hout na, maar ik denk dat de meeste ouders een
onzichtbaar kistje doorgeven aan hun kinderen. In dat
kistje zitten de normen en waarden, verhalen en tradities,
kortom: de levensovertuiging die zij met hun kinderen
willen delen. Heel lang is het zo geweest, dat zo’n
onzichtbaar kistje als vanzelfsprekend van de ene op de
andere generatie werd doorgegeven. Vaak zonder dat dat
kistje werd geopend om eens goed te kijken wat erin zat.
Als je een kistje met een socialistische inhoud van je
ouders kreeg, gaf jij dat socialisme gewoon door aan jouw
kinderen. Als je een kistje met een christelijke inhoud
ontving, gaf jij dat geloof gewoon weer door aan jouw
kinderen. Maar dat is veranderd. Mensen van nu zitten
niet meer te wachten op de spullen van hun ouders.
Vroeger werd er nog wel eens geruzied om de eettafel
van oma of om de buffetkast van ome Tjerk. Nu bellen we
de kringloop. Als we kijken naar de recente
verkiezingsuitslagen, dan moeten we concluderen dat uit
de ooit rode dorpen Tijnje en Terwispel veel socialisme is
verdwenen. Net zoals ook veel geloof en kerkelijkheid is



verdwenen, waar vorige generaties zich nog met hart en
ziel voor hebben ingezet. De vanzelfsprekende manier
waarop eerdere generaties hun kistjes met daarin hun
levensovertuiging aan volgende generaties doorgaven,
bestaat niet meer. Toch is dat oude gebruik nog niet
helemaal verdwenen. Ik waag het twee uitzonderingen te
maken. Dan heb ik het over de woorden VREDE en
VRUHEID. Het lijkt mij dat dit nog steeds ‘heilige’
begrippen zijn, die de meeste kinderen van hun ouders
willen overnemen en bewaren en opnieuw doorgeven.
Mijn moeder leerde haar kinderen: ‘Jullie denken
misschien dat vrede normaal is, maar dat is het niet.
Vrede is bijzonder, kostbaar, en nooit vanzelfsprekend.’
Onze zolder stond halfvol dozen zeep van het merk
Sunlight en waspoeder, omdat mijn moeder die zo had
gemist tijdens de oorlog. Die enorme voorraden zeiden
mij als kind: blijkbaar houdt mama er rekening mee dat
het opnieuw mis kan gaan. Zo leefde mijn moeder ook
dertig, veertig jaar na de bevrijding nog altijd met de
oorlog. Na haar dood hebben we de laatste voorraden
zeep stilletjes opgeruimd. Maar ik bewaar ze in mijn
herinnering. Een ander begrip dat nog steeds in menig
onzichtbaar kistje wordt doorgegeven, is het begrip
vrijheid. We leven in een land met heel veel vrijheid. We
zijn in dit land zo vrij, dat we de nationale driekleur zelfs
op de kop mogen hangen. En als je dat liever hebt, kun je
een Friese Vlag laten wapperen, of een Oekraiense geel-
blauwe vlag, of een regenboogvlag. Mag allemaal. Voor
die vrijheid hebben vele dappere landgenoten met vallen
en opstaan gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog.



Voor die vrijheid zijn Nederlandse militairen met vallen en
opstaan opgekomen tijdens vredesmisseis sinds die tijd.
En we weten allemaal: er zijn telkens opnieuw mensen
nodig, die willen gaan staan voor deze vrijheid. Vrijheid
voor het land, vrijheid voor zichzelf, vrijheid voor elkaar.
Het is de moeite waard om af en toe te kijken in het kistje
dat onze ouders ons hebben nagelaten, dat onzichtbare
kistije vol verhalen, levenservaring en geloof. Als uw
ouders nog leven, vraag hen eens wat ze u het liefst na
willen laten. Of praat eens met uw eigen kinderen, over
wat u hen het liefst na zou willen laten, wat voor u heilig
is. Goede kans dat er dan een goed gesprek ontstaat.

Ds. Frans Willem Verbaas

(Deze overweging is een ingekorte versie van de
toespraak die ik tijdens de dodenherdenking op 4 mei j.l.
in Tijnje heb gehouden.)

Gemeentenieuws en Gemeenteactiviteiten

Terugblik op de Stille Week en Pasen

We mogen terugzien op goede, innige diensten in de
Mattheliskerk van Langezwaag op Witte Donderdag,
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Eerste Paasdag.

De gezamenlijke voorbereidingsgroep had hard gewerkt,
het gezamenlijke gelegenheidskoor had onder kundige
leiding enthousiast geoefend, het Paasontbijt was prima
verzorgd en dankzij alle gezamenlijkheid zat de kerk op
Paasmorgen prachtig vol. Een week later, op
zondagmiddag 16 april, liet het gelegenheidskoor
nogmaals van zich horen tijdens een goed bezochte



Oekraiense Paasviering in de RK-Kerk te Gorredijk. Allen
die hebben bijgedragen aan de vieringen: hartelijk dank!

Op weg naar Pinksteren.

Vijftig dagen zitten er tussen Pasen en Pinksteren: veertig
tot Hemelvaart, en dan nog eens tien dagen tot
Pinksteren. In die vijftig dagen mogen we ons verheugen
in de opstanding van de Heer. En dan is het niet zo dat op
de Pinksterdag het Paasfeest opeens voorbij is, nee, op
Pinksteren wordt het eigenlijk pas echt goed Pasen. De
opgestane Heer stort zijn Geest over ons uit, wil ons
volkomen doordringen van zijn overwinning op de dood.
En om die innige, feestelijke stemming vast te houden,
geeft de Heer ons de gemeente, de kerk. Zodat we het
elkaar telkens opnieuw vertellen en voorhouden en
voordoen, zodat we elkaar telkens opnieuw helpen
geloven dat de Heer waarlijk is opgestaan. Vorig jaar
vierden we bijna per ongeluk samen met onze kerkelijke
buren uit Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslan
Pinksteren: de voorganger die in Tijnje zou voorgaan,
meldde zich kort tevoren af, en dus schoven we toen
maar bij de buren aan. Dit keer trekken we doelbewust
de lijn van Pasen door en komen we op Eerste
Pinksterdag (28 mei) ‘allen tezamen’ in de Barbarakerk
van Terwispel om ons gezamenlijk te warmen aan het
Pinkstervuur.

Bijbelgesprekskring komt nog eenmaal bijeen:
op dinsdag 30 mei.



Op dinsdagavond 30 mei komt de Bijbelgesprekskring
voor de laatste keer dit seizoen bijeen, in de kerk van
Langezwaag. We beginnen om 20:00 uur en eindigen om
21:30 uur. We lezen en bespreken deze avond de
slotverzen van het Mattheus-evangelie (Mat 26: 16-20),
en denken verder over de vraag: wat betekent het om
levenslang een leerling (van Jezus) te zijn en te blijven?
De bijbelgespreksgroep is zo opgezet dat ook
belangstellenden zomaar eens kunnen binnenwandelen
en meelezen en meepraten. ledereen van harte welkom!

Data kindernevendienst: 28 mei en 25 juni

Tot aan de zomer is er nog tweemaal kindernevendienst:
op zondag 28 mei, Eerste Pinksterdag in Terwispel, en op
zondag 25 juni in Tijnje, tijdens de dienst waarin we
samen met De Bazuin het kerkelijke seizoen afsluiten.

Zondag 25 juni: twee bijzonder kerkdiensten

Op 25 juni sluiten we in Tijnje het kerkelijk seizoen af met
de traditionele slotdienst. Ook dit jaar zullen de
muzikanten van De Bazuin de dienst opluisteren met hun
spel. Het wordt een dienst voor jong en oud.

De Raad van Kerken van Gorredijk & Omgeving houdt
diezelfde zondag een interkerkelijke zomeravonddienst
in de kerk van Nieuwehorne, rond het thema: de langste
dag. Voorgangers zullen zijn: ds. Piet Hulshof van Jubbega
en dhr. Rinse Spits, die naast scriba van de PG
Langezwaag e.o. ook lekenprediker bij de Doopsgezinden
is. De dienst begint om 19:30 uur en het adres van de kerk
is: Schoterlandseweg 38, Nieuwehorne.



In het afgelopen seizoen heeft onze gemeente zich
aangesloten bij de Raad van Kerken, dus onze
aanwezigheid zal zeker op prijs worden gesteld.

Oproep: goededoelenmarkt op de kerkendag van 8
oktober

Op zondag 8 oktober organiseert de Raad van Kerken
voor alle aangesloten kerken een kerkendag in Gorredijk.
Grofweg ziet het programma er als volgt uit: een
kerkdienst in De Skans, koffie & thee en een lunch in De
Ontmoetingskerk, workshops, en een korte afsluiting
rond 14:30 uur. Op deze dag is er voor mensen die zich
inzetten voor een ‘goed doel’ gelegenheid om in de
Ontmoetingskerk een stand in te richten waarin het
goede doel wordt gepresenteerd. Wie belangstelling
heeft, kan zich melden bij Wim Vrijburg of bij mij (FWV).

Zomervakantie ds. Frans Willem Verbaas

Na de slotdienst en de interkerkelijke avonddienst van 25
juni begint mijn zomervakantie, die zal duren tot en met
zondag 23 juli. Mocht u tijdens mijn afwezigheid dringend
pastorale bijstand nodig hebben, dan kunt u contact
opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij
beschikken over een lijstie met predikanten en
voorgangers die beschikbaar zijn om mij te vervangen.

Uit de pastorie
Terwijl ik mijn stukjes voor deze Tsjerkepaad schrijf,
zweven we nog tussen Pasen en Pinksteren. Het



Paasfeest was mooi dit jaar, en naar Pinksteren zie ik
altijd uit als naar een vrij feest: er hoeft niet zoveel en er
kan een heleboel, want de Geest is vrij en waait waarheen
Hij/Zij wil. Marianne en ik zien inmiddels om naar ons
eerste jaar in de gemeenten van Tijnje, Terwispel, en
Langezwaag e.o. Een jaar waarin we heel wat lief en leed
met u hebben mogen delen. Een jaar waarin we de kans
kregen om wortel te schieten in dit mooie stukje van
Friesland. Een jaar waarin ik inmiddels 1400 kilometer op
de teller van mijn nieuwe e-bike verzamelde, mede
dankzij heel wat ritjes op-en-neer naar Tijnje en
Terwispel. Een jaar met een kletsnatte lente, anders
waren het vast nog veel meer kilometers geweest! Een
jaar waarin de coronacrisis rap naar de achtergrond
verdween. Een jaar waarin we ons zorgen maakten over
grote binnenlandse (de stikstofcrisis) en buitenlandse (de
oorlog in Oekraine) kwesties. Een jaar waarin we in
saamhorigheid mochten optrekken met onze Oekraiense
gasten. Een jaar waarin we samen de lofzang gaande
mochten houden. Een jaar waarin we in onze
kerkdiensten af en toe weer kinderen mochten
verwelkomen. Een jaar waarin ik tussen de bedrijven door
een historische roman over een middeleeuwse
kluizenares heb geschreven. (‘Wat, over wie?’ hoor ik u
nu zeggen. Het is de bedoeling dat het boek in november
uitkomt, tegen die tijd zal ik u iets meer vertellen over de
dame in kwestie.) Een jaar om, ondanks zorgen die niet
ontbraken, in dankbaarheid op terug te zien.

ledereen een goed en een droog begin van de zomer
gewenst! Ds. Frans Willem Verbaas



Uit de kerkenraad

In het kerkblad van de vorige keer stonden een aantal
oproepen voor hulp. Hierop werd super positief
gereageerd.

Dit geeft niet alleen meer ondersteuning, het geeft ook
nieuwe energie en enthousiasme voor de ‘zittende’
mensen.

Voor degenen die achter het net hebben gevist, zijn er
nog meer mogelijkheden:

- Gastvrouwen en heren Tjerkepaad 2023; ook dit jaar
willen we onze kerk(en) weer open stellen voor mensen
die onze kerk(en) willen bezoeken. Dit is van 1 juli t/m
begin september op de zaterdagen van 13.30 tot 17.00
uur. In eerst instantie gaat het om de kerk in Terwispel,
melden zich hiervoor heel veel gastvrouwen en heren,
dan is het misschien ook mogelijk om de kerk in Tijnje te
bemensen. Zou u een paar zaterdagen hiervoor
beschikbaar zijn, dan kunt u zich aanmelden bij Wilma
Altena, Wilma-altena@hotmail.com 0681384564.
-Creatieve mensen gezocht; vorig jaar hadden we tijdens
Tjerkepaad een tentoonstelling van de teken en
schilderclub 't Atelier uit Gorredijk. Maar ook in onze
eigen gemeente is er ontzettend veel talent. Daarom
hierbij de oproep om een van uw kunstwerken een paar
maanden tentoon te stellen tijdens Tsjerkepaad. We
denken hierbij aan tekeningen, schilderijen, gedichten,
beeldhouwwerken, of welke creatieve vorm ook maar



waar u trots op bent. Ook dit kunt u doorgeven aan Wilma
Altena.

-Mede organiseren van de startdienst van 24 september
2023. Deze dienst zal samen met Langezwaag worden
gehouden en voorbereid. Wilt u hieraan meewerken of
meedenken, dan kunt u zich aanmelden bij ds. Frans
Willem Verbaas.

Gezamenlijke gemeenteavond op 15 maart 2023.

Deze gemeenteavond werd goed bezocht door
gemeenteleden uit Tijnje/ Terwispel en Langezwaag/
Luxwoude/ Jonkerslan. Op deze avond heeft ds. Frans
Willem Verbaas uitleg gegeven over (het tot stand komen
van) het liturgisch katern. Verder werd er nog gedeeld
wat ons bezig houdt in Langezwaag/ Luxwoude/
Jonkerslan en in Tijnje/ Terwispel. Er was een
vragenrondje en de avond werd afgesloten met een hapje
en een drankje.

Omdat deze avond gezamenlijk was vonden wij niet
geschikt om het financiéle jaarboekje te presenteren,
bovendien was het nog te vroeg in het jaar om dit
organisatorisch gereed te hebben voor de boekhouder.
Daarom gaat het dit jaar in een andere vorm. Heeft u na
aanleiding van het jaarboekje vragen over het financiéle
gedeelte, dan kunt u langskomen op donderdag 25 mei
2023 in de Utkomst van 20.00-21.00 uur, waar de
kerkrentmeesters uw vragen kunnen beantwoorden.
Voor verdere opmerkingen en vragen over het jaarboekje



kunt u reageren via mail van de voorzitter.
voorzitterpgtt@gmail.com

In september/oktober wordt het leden-jaarboekje weer
gemaakt en hierbij zou eventueel een inhoudelijke
gemeente avond gepland kunnen worden.
Volgend voorjaar is de opzet om beide onderwerpen
weer in één vergadering/gemeenteavond te houden.

Van de kerkrentmeesters

Tot ons genoegen loopt de kerkbalans voorspoedig.

We zijn blij dat de bijdragen op peil blijven en misschien
iets lijken te stijgen. Wat betreft de energierekening
moeten we helaas melden dat die dit jaar duidelijk hoger
zal uitvallen, want alleen met een forse boete kunnen we
het contract openbreken.

De begraafplaats van Terwispel heeft groot onderhoud
gehad en er zijn nog zaken bezig; door een legaat hebben
we wat meer financiéle armslag en kan er misschien soms
ook iets uitbesteed worden, want het is wel veel werk,
wat er moet gebeuren.

Zoals bekend hebben we verleden jaar land verkocht aan
natuurmonumenten. We hadden de aankoop van een
nieuw perceel zo goed als rond, maar op het laatste
moment haakte de verkoper en beoogde pachter af.
Financieel gunstig is het renteverloop; de negatieve rente
is verleden tijd en we hopen te profiteren van het verder
oplopen ervan, wat gunstig is voor onze inkomsten.

We hebben plannen het plein bij de kerk aan te pakken
en te verfraaien en er wordt een tekening
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gemaakt, waarop we dan zullen reageren
Namens de kerkrentmeesters,
Andries Hoekstra

Koffieochtend om 10.00 uur in de Utkomst
Woensdag 7 juni

Dinsdag 11 juli

Dinsdag 8 augustus

21 mei Inzameling producten voor weggeefkastjes
Zondag 21 mei willen we een inzameling houden van
producten voor de weggeefkastjes in Tijnje.

Deze kunt u meenemen naar de kerk maar mag u ook
afgeven bij fam. Hoekstra, Breewei of bij fam. Verbeek,
Rolbrégedyk.

Bewustwording door rustmoment

Tijdens een wandeling dacht ik even stil te moeten staan,
maar om één of andere reden gunde ik het mezelf niet of
dééd ik het gewoon niet.

Tot op het moment dat er een heel mooi plekje
verscheen, geen wind en het was net of hier een
zonnestraal op scheen. Ik ging zitten, hoorde de geluiden
van de vogels om me heen.

Het was net of was het geluid hier veel duidelijker of was
het duidelijker omdat ik nu de ruimte had gecreéerd, om
aandachtiger in het hier en nu te leven?

Tseard Feddema 19-3-2023

Gemeentenieuws
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Nieuw ingekomen:
Dhr. R. T. Tel, v d Veldestrjitte

Verhuisd:

Fam. P. de Koster van Breewei naar Farskewei

De bloemen zijn in de afgelopen periode als bemoediging
en groet gegaan naar:

19 maart
27 maart
2 april
16 april
23 april
30 april

7 mei

Mevr. G. v.d. Werff (Breewei)
Dhr. P. Kik (Riperwalden)
Mevr. G. Akkerman (Warrewei)
Mevr. N. Butter (Gorredijk)
Mevr. J. v.d. Meulen (Breewei)
Dhr. H. Lageveen (H. Voswei)
Fam. W. Vrijburg

Dhr. S. Dijkstra (Luxwoude)
Fam. G. op de Hoek (Heawei)

De kopij voor het volgende Tsjerkepaad inleveren voor
donderdag 29 juni bij Tineke Altena, De Vonken 2,
8407 EC Terwispel, e-mail tsjerkepaadpgtt@gmail.com

Verjaardagen 75+

25 mei
3 juni

9 juni

dhr. L. Knol

Warrewei 35 8406 AD Tijnje
dhr. G. op de Hoek

Heawei 6 8406 AV Tijnje
mevr. J. vd Meulen-Overwijk
Breewei 21 8406 EB Tijnje
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24 juni mevr. T. de Boer-Jeeninga
Stationsweg 74 22 8401 DS Gorredijk
7 juli dhr. H. Jongsma
Smidte 54 8407 ET Terwispel

Jubilea

2 juni 45 jaar dhr. en mevr. H Veenstra-Dijkstra
Aldedyk 76 8407 AG Terwispel

16 juni 35 jaar dhr. en mevr. A. Wagenaar-Dragstra
Warrewei 15 8406 AA Tijnje

Wilt u niet in deze rubriek vermeld staan, geef dit dan
even door aan Tietia v d Meulen, tel. Nr. 0513-571592
e-mail: kerkelijkbureaupgtt@gmail.com

Pinksterfeest 316

God kijkt naar je om?!

Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en
als zussen, samen bij elkaar komen.

Samen in eenheid Hem volgen en groot maken.
Pinksterfeest 316 is een plek in de natuur waar je samen
optrekt en je geloof verdiept. Een feest voor jong en oud
met een programma, waar onder diensten,
verdiepingsmomenten en ontspannende en sportieve
activiteiten!

Pinksterfeest 316 is dit jaar van vrijdag 26 mei tot en met
maandag 29 mei 2023. Dit vindt plaats in Wijnjewoude -
Ald Duerswald. Een centrale plek in Noord-Nederland.
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Je kunt hier komen kamperen en samen het weekend
beleven, maar natuurlijk ook voor één dag komen. Als
groep kamperen is ook mogelijk.

Toegang en parkeren is gratis. Voor kamperen wordt wel
een bijdrage gevraagd.

Wees welkom!

Kijk op www.pinksterfeest316.nl voor meer informatie.

Opbrengsten collecten

8 maart Kerk € 34,10
12 maart Binnenlands diaconaat € 45,65
Kerk € 39,30
19 maart Diaconie € 41,45
Missionair werk € 57,10
26 maart Werelddiaconaat € 100,30
Kerk € 74,00
2 april Diaconie € 42,90
Kinderen en Jongeren € 42,30
16 april Diaconie € 78,80
Kerk € 46,49
23 april Diaconie € 52,25
Kerk € 22,95
30 april Diaconie € 42,90
Kerk € 49,25
7 mei Noodhulp K i A Oekraine € 106,20
Kerk € 37,40

Hartelijk dank voor al uw gaven!
Namens de Diaconie,
Anna Rijpma-Jetten
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21 mei missionair werk

Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving

In heel Nederland ondersteunt de Protestantse Kerk
nieuwe kerkplekken. Want hoewel er steeds minder
mensen naar de kerk gaan, betekent dat niet dat er geen
behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met
pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn waar het
evangelie op een eigentijdse manier gedeeld wordt.

Bij pioniersplek ‘Zin op school” in Waalwijk gaan kinderen
op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving
vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere
activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde.

28 mei zending

Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen in Egypte.
Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in
Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld
om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse
bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen téch
bijbelverhalen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin
ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld. Bij elk
hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden
en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij mee. Zo gaat
de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie
wordt afgesloten met een groot festival op verschillende
plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met
hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat
de kinderen thuis hebben geleerd.
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25 juni werelddiaconaat

Seksueel misbruik van jongeren stoppen in Colombia

In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat
mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel
Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare
jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en
vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico.

De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen
en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik
of dat dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat
op en bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen
onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis.
Medewerkers geven voorlichting op scholen en trainen
ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting
herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit
te voorkomen.

Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en
jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting
beschermen en begeleiden.

2 juli werelddiaconaat

Pastorale en praktische hulp voor migranten Indonesie
De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van
de armste gebieden van Indonesié. Veel mensen die hier
wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of

16



naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisié.
Sommige migranten hebben niet de juiste papieren,
waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer

worden van mensenhandel.

De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige
migratie, zet economische projecten op zodat
mensen minder snel migreren en biedt pastorale en

praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.

Kerkdiensten in Tijnje zijn live te volgen via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944

Kerkdiensten in Langezwaag zijn live te volgen via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433

De kerkdiensten in Terwispel worden niet gestreamd
Tot nog toe geen oppas en kindernevendienst

Zondag 21 mei
Voorganger:
Organist:

Ouderling van dienst
Collecte voor:

Bloemenbezorger:
Zondag 28 mei

Voorganger:
Organist:

om 9.30 uur dienst in Tijnje
Ds. C. N. Bark-Bakker (Akkrum)
H. v d Meulen

F. de Koster

1€ Diaconie

2¢ Missionair werk

B. Ipema

om 9.30 uur dienst in Terwispel
Pinksteren

Ds. F. W. Verbaas

0. Jongsma

Ouderling van dienst W. Vrijburg
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https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944

Collecte voor: 1¢ Zending
2¢ Kerk
Bloemenbezorger:  H. Hokwerda

Zondag 4 juni om 9.30 uur dienst in Tijnje
Voorganger: Ds. B. van Tonder (Aldeboarn)
Organist: A. v d Meulen
Ouderling van dienst: H. Feenstra
Collecte voor: 1¢ Diaconie

2¢ Kerk

Bloemenbezorger:  F. Akkerman

Zondag 11 juni om 9.30 uur dienst in Tijnje
Fryske tsjinst
Voorganger: Ds. P. Dijkstra (Grou)
Organist: A. v d Meulen
Ouderling van dienst: F. de Koster
Collecte voor: 1¢ Diaconie
2¢ Kerk

Bloemenbezorger: J.v d Meulen

Zondag 18 juni om 9.30 uur dienst in Terwispel
Voorganger: Ds. D. J. Deuzeman (Heerenveen)
Organist: H. v d Meulen

Ouderling van dienst: W. Vrijburg

Collecte voor: 1¢ Diaconie
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Bloemenbezorger:

Zondag 25 juni

Voorganger:
Begeleiding:
Kindernevendienst:
Ouderling van dienst:
Collecte voor:

Bloemenbezorger:

Zondag 2 juli
Voorganger:
Organist:

Ouderling van dienst:
Collecte voor:

Bloemenbezorger:

Zondag 9 juli

Organist:
Ouderling van dienst:
Collecte voor:

2¢ Kerk
H. P. vd Meulen

om 9.30 uur dienst in Tijnje
Slotdienst

Ds. F. W. Verbaas

De Bazuin

Ja

H. Feenstra

1¢ Werelddiaconaat

2¢ Kerk

J. W. de Bruin

om 11.00 uur dienst in Tijnje
Ds. D. M. Hasper (Oudehorne)
H. Riemersma

F. de Koster

1¢ Werelddiaconaat

2¢ Kerk

J. Adema

om 9.30 uur dienst in Terwispel
Zangdienst

A. v d Meulen

W. Vrijburg

1¢ Diaconie
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2¢ Kerk
Bloemenbezorger: M. de Kler

Zondag 16 juli om 9.30 uur dienst in Tijnje
Voorganger: Ds. P. Dijkstra (Grou)
Organist: H. v dMeulen
Ouderling van dienst: H. Feenstra
Collecte voor: 1¢ Diaconie

2¢ Kerk

Bloemenbezorger: K. Eliveld
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